
   Gezinshuis De Stal  

Lieve vrienden en betrokkenen, 

We willen jullie graag weer even meenemen in ons leven en werk binnen 
gezinshuis De Stal. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, en we zijn 
dankbaar dat we dit met jullie mogen delen. 

Ingeburgerd  

Ondertussen wonen we alweer ruim een jaar in onze 
prachtige boerderij. Veel veranderingen, 
verbouwingen en aanpassingen hebben we al 
doorgevoerd en het wordt iedere keer weer mooier, 
leuker en gezelliger. Wonen op een boerderij is hard 
werken, maar de ruimte die het in ons hoofd en hart 
teruggeeft, is onbetaalbaar. Inmiddels voelen we ons 
hier helemaal thuis; we hebben onze favoriete 
kringloopwinkels, winkels en de prachtige omgeving 
al goed leren kennen.  

Ook Eva die nog steeds bij ons werkt, geniet van de 
momenten dat ze een paar dagen bij ons is. Het voelt 
voor haar als een mini-vakantie in De Stal.  

 

Nieuw leven in De Stal 

Sinds kort is onze gezinssamenstelling uitgebreid met 
drie nieuwe, harige leden: twee kittens – genaamd Pim 
en Pom – en een puppy genaamd Mia. Het is mooi om te 
zien dat de kinderen ontdekken wat 
verantwoordelijkheid betekent: op tijd eten geven, de 
kattenbak schoonmaken, wandelen met Mia en vooral 
geduld hebben. Want ja – bij jonge dieren hoort niet 
alleen knuffelen, maar ook leren incasseren: plasjes op 
de vloer, omgevallen voerbakjes en af en toe een 
enthousiast hapje van een puppytandje.  
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Tegelijkertijd groeit er iets moois tussen mens en 
dier: hechting. De kinderen merken dat vertrouwen 
niet vanzelf komt, maar opgebouwd wordt; door 
zachte handen, herhaalde 
aandacht en dagelijkse zorg. 
Want uiteindelijk gaat het niet 
alleen om het verzorgen van de 
dieren, maar om samen groeien 
in zorgzaamheid, geduld en 
liefde.  

 

 

 

 

Middelbare school  

Maar liefst 2 kinderen uit De Stal mochten na 
de zomervakantie hun start gaan maken op 
de Middelbare school. Een spannende tijd – 
voor hen, maar zeker ook voor ons. Het was 
mooi om te zien hoe verschillend ze erin 
stonden: de één kon niet wachten om te 
beginnen en ging er vol enthousiasme in, 
terwijl de ander dacht: kan ik dat 
enthousiasme niet gewoon een beetje 
uitsmeren over de komende vier jaar? 

Hoe dan ook, we vinden het geweldig om te zien dat we nu drie kinderen op de 
middelbare school hebben, die elkaar zo goed weten te helpen. Na schooltijd 
wordt er trouw aan de keukentafel huiswerk gemaakt, waarbij ze elkaar 
ondersteunen waar dat nodig is. 
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Sinterklaasprikkels  

Hoewel bij sommigen van ons de zomer nog 
in het achterhoofd zit, zijn ze in De Stal 
alweer hard bezig met de nodige 
Sinterklaasperikelen. Lootjes trekken, 
verlanglijstjes maken en surprises 
bedenken. Het hoort er weer allemaal bij. 
De grotere kinderen zetten hun schoen 
natuurlijk alleen om het Sinterklaasgevoel in 
stand te houden (en absoluut niet omdat ze 
stiekem hopen dat de Sint hun schoen ook 
nog weet te vinden, hoor)’.  We kijken uit 
naar de decembermaand en genieten van 
alle voorpret.  

 

  

 

Vrienden uit Rijnsburg 

Inmiddels wonen we alweer meer dan 
een jaar op onze nieuwe plek. Wat 
bijzonder om te merken dat sommige 
vriendschappen in die tijd niet 
verzwakt, maar juist verdiept zijn. 
Logeerweekenden, 
telefoongesprekken en kleine gebaren 
hebben de banden sterker gemaakt. 
We zijn dankbaar dat we daarin ook 
Zijn hand mogen ervaren. 
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Donkere dagen  

De klok is weer achteruitgegaan, 
het wordt vroeger donker en de 
winterjas hangt alweer klaar aan de 
kapstok. De dagen worden korter 
en somberder. Maar het is ook weer 
de tijd van lichtjes, kaarsjes en 
lampjes. 

Laten we naar elkaar omkijken, 
naar de mensen die juist dat lichtje 
nodig hebben – omdat ze worstelen 

met zorgen, verdriet of een moeilijke periode. Wees lief voor elkaar, deel een 
glimlach, een woord van troost of een helpende hand. 

En bovenal: breng een beetje licht in iemands dag. Want juist in deze donkere 
maanden kan een klein gebaar van warmte en aandacht een groot verschil 
maken. 

 

It takes a village to raise a child  

Onderschat nooit jouw aanwezigheid in woorden en gebaren – alle kleine dingen 
bij elkaar zijn goud waard. 

 

Hartelijke groeten, 

Familie Kraijenoord & alle kinderen 

Vrienden van De Stal; Monique, Esther en Arie.  

 
 

Ittakesavillagetoraiseachild 


